Toerustend weekend Bijbelstudies

Bijbelstudie 1 – God maakt zijn naam bekend door aarde en vuur

Luisterlied
https://tinyurl.com/aialied1
I am - Judah

Bijbelstudie
Op de eerste dag van het toerustend weekend focussen we ons op de basis van ons geloof. Namelijk op wie God is. Dat doen we aan de hand van het verhaal van Mozes die geroepen wordt om de Israëlieten uit Egypte te leiden. 

Lees Exodus 3 eens in stilte wat springt er voor je uit en waarom?

In vers 13-14 staat de kern van vandaag:
En Mozes zei tegen God: ‘Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: ‘De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden’, en zij mij zeggen: ‘Wat is Zijn Naam?’ Wat moet ik dan tegen hen zeggen?’ En God zei tegen Mozes: ‘IK BEN DIE IK BEN.’ Ook zei Hij: ‘Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: ‘IK BEN heeft mij naar u toe gezonden.’’

Het bijzondere aan dit verhaal is dat God hier zijn eigen naam openbaart. Voorheen schreven mensen namen aan God toe, maar nu maakt God zichzelf bekend.

Vraag: probeer eens voor jezelf op te schrijven wat Gods Naam IK BEN DIE IK BEN betekent.

 
 
Aarde:
De aanwezigheid van God in de struik laat zijn nederigheid en heiligheid zien. Je leest vaak het woord heilig in de Bijbel. Ik kwam er een keer achter dat ik niet wist wat heilig betekende. Nadat ik het had opgezocht kwam ik erachter dat Heilig: apart gezet betekent. God is heilig: God is compleet anders, hij is niet als de mensen. Toch verlaagt hij zichzelf tot een struik tussen de aarde en de rotsen. Hij is aanwezig tussen de geiten en de schapen. Maar daarmee verliest God zijn heiligheid niet. Mozes mag namelijk niet zo maar naar de struik toe komen. Hij moet schoon zijn te midden van de aarde en de poep van zijn schapen en geiten. God maakt de dingen om hem heen heilig. Zelfs de aarde waarop hij staat. 

Vuur:
Maar waarom openbaart God zich door vuur? Vuur zuivert de omgeving en zo gaat God ook om met de mensen. God zuivert de mens en houd hem het goede voor. De struik is hier het volk en God is het vuur. Hoe vaak keert het volk zich niet van God af? Denk bijvoorbeeld maar aan het verhaal van het gouden kalf (Exodus 32). Hoewel God het struikje kan verteren doet hij dit niet en blijft hij leven onder zijn volk. Zo is het altijd zo geweest. Zelfs toen Jezus kwam en zei wie hij was (Marcus 6:50) werd hij aan het kruis gespijkerd door de mensen. En zo is het ook nu nog. Wij maken veel fouten elke dag en wij verdienen het om verteerd te worden door God. Toch blijft hij trouw en geeft hij vergeving wanneer we erom vragen. 



God is een levende God en Hij wil dat we Hem steeds beter leren kennen, doordat we met Hem leven. Dat gebeurde ook in Mozes’ leven: in de jaren die volgden, bouwde Mozes een heel speciale band op met God. Waarschijnlijk heeft Hij God nooit helemaal begrepen, maar hij ging wel ervaren wat het betekende dat God genadig is, liefdevol, trouw en vergevingsgezind. 

Naast de naam van God die genoemd is in dit verhaal, zijn er in de bijbel nog heel veel andere titels of namen van God te vinden. Kies één van de onderstaande namen of titels van God uit om wat beter te bekijken. Kies er eentje uit die je aanspreekt, zoek het betreffende bijbelvers op en lees de context (=het stuk tekst eromheen). Beantwoord daarbij deze vragen:

1. Wat zegt deze naam of titel over Gods karakter?
2. Wat leren de mensen die voorkomen in de context van dit bijbelstuk over Gods karakter?
3. Heeft God dit stukje van Zijn karakter al aan jou laten zien?

Namen/titels van God
De Levende die mij ziet – Genesis 16:31
De God die voorziet – Genesis 22:8,14
De God die voor ons uitgaat – Deuteronomium 1:30
God zal met ons zijn – Jesaja 7:14
De Heer die geneest – Exodus 15:26
De Heer is mijn herder – Psalm 23:1
Onze Vader – Mattheus 6:9
De God die voor ons vecht – Exodus 14:14
Onze Bevrijder – Sefanja 3:17
Liefdevol en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, … - een beschrijving van Gods karakter in Exodus 34:6-7

Vragen om (eventueel) met elkaar te bespreken
· Om te weten waar iedereen vandaan komt, de volgende introductie. Bespreek je ervaringen met de Bijbel: vind je het een moeilijk boek? Lees je het vaak? Waarom?
· Bespreek de verschillende namen van God die je hebt opgezocht. Wat heb je over God geleerd? En heb je dat stukje van Gods karakter al wel eens in de praktijk ervaren?


Voor het gebed: 
God ik dank u dat u altijd achter mij aan blijft komen, zoals u dat altijd al heeft laten zien aan uw volk. Zelfs wanneer ik bij u weg wil lopen, loopt u achter mij aan. Laat mij zien wie u bent. Amen



Bijbelstudie 2: Beren op de weg

Lees Exodus 3 - 4:17 


· God geeft Mozes een opdracht, waar Mozes vervolgens vijf keer tegenin gaat. Markeer deze redenen. Zijn de tegenstribbelingen die Mozes heeft herkenbaar voor je?
· Geef de reactie van God op Mozes tegenwerpingen in eigen woorden weer.

Vragen om (eventueel) te bespreken met elkaar
Een veelvoorkomende gedachte is dat we als persoon iets hebben dat God tegenhoudt om ons te gebruiken. We bidden niet genoeg, we zijn verslaafd, we zijn te bang of worden te snel boos. Wat zou jij zeggen dat jouw zwakte is, een obstakel dat je niet kunt overwinnen en dat je het gevoel geeft dat God je niet wil gebruiken, of nog dieper, dat hij niet van je houdt?
· Hoe zou God hierop reageren denk je?
· Heb je zelf wel eens iets in zwakte gedaan vanuit de overtuiging dat God met je was? Wat gebeurde er?

Uitdaging
· Als we wachten tot we perfect zijn wachten we voor altijd. Hoe zou je de komende weken God kunnen vertrouwen in een gebied waar je je niet goed genoeg voor voelt? Denk bijvoorbeeld aan dingen als het delen van het evangelie met een vriend, leiding nemen in groepswerk, bidden voor een vriend. Neem even de tijd om hierover na te denken 



Bijbelstudie 3: Mozes bij het water

Luisterlied: Though you slay me – Shane and Shane
https://tinyurl.com/aialied2

Lees Exodus 13:17 - 14:4
· Wat is Gods plan voor Zijn volk in dit verhaal en wat vind je hiervan?
· Wat zegt het over God dat Hij het van tevoren al zo gepland heeft?
· Waarom zou God zo omslachtig doen? Was een 11e plaag waarmee Hij het Egyptische leger vernietigde niet makkelijker geweest?


Lees t/m Exodus 14:5-14:12
· Stop na vers 12 en stel je alles voor waarmee Mozes moet dealen op dat moment, verplaats je in zijn schoenen. Wat had jij gedaan als je in zijn schoenen had gestaan?


Lees Exodus 14:13-14
· Wat zegt deze reactie over Mozes?
· Welke karakterontwikkeling zie je als je deze tekst vergelijkt met Mozes eerdere leven? (bijvoorbeeld met het stuk van Bijbelstudie 2, exodus 3 - 4:17)
· Wat zou aan deze ontwikkeling bijgedragen kunnen hebben?

 
 

 
Vragen om (eventueel) te bespreken met elkaar: 
Je ziet in Exodus 14 een situatie die vaker voorkomt in de bijbel: mensen worden in lastige oncomfortabele situaties geplaatst, als een woestijn.
· Op welk gebied in je leven heb je al een idee van welke richting God met je op wil? Hoe ben je daar achter gekomen?
· Op welk gebied in je leven heb je geen flauw idee welke richting God op wil gaan? Hoe ga je hier mee om? (Denk je hier over na? Bid je er voor? Zie je het vanzelf wel?)
Soms zie je je reis naar Gods bestemming duidelijk van tevoren, soms zie je dat achteraf, soms kom je er nooit achter. 
· Durf je alle twijfel aan Gods bestemming met jou los te laten? (Durf je in Exodus 14:14-taal, ‘stil te zijn’?)
· Hoe doe je dat praktisch, stil zijn en God laten strijden? Is dit passief? Was dit passief/actief/... voor Mozes en de Israëlieten?
