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 Geachte reünisten, waarde amicae amicique,

Zoals u al op het voorblad heeft kunnen zien, heeft u weer de nieuwsbrief van de VGST op uw

scherm. Omdat er in de kronieken hieronder al genoeg informatie staat over het afgelopen jaar,

leek hetmij leukomhetoverde studenten-woordenlijst te hebben. Dan bedoel ik nietdemoderne

studentenwoordenlijsten die u op het internet kunt vinden met afkortingen als hdp en gemo. Ik

heb het over de enige echte studenten-woordenlijst, de woordenlijst die in het klooiboekje staat.

Nu is het oudste klooiboekjewat ik in het Archief kon vindenmaar uit 2019, maar op foto’s van het

Novitiaat in 2000 was het onmiskenbare groene boekje zeker al aanwezig. Zover ik weet staat er

altijd in enormewoordenlijst in met begrippen die elke VGST’er kent. Deze lijst verandert elk jaar

weer omdat sommige begrippen hun intrede doen en andere nooit meerworden gebruikt. Zo zijn

de woorden bierljeppen en schutten in vergetelheid geraakt. Andere begrippen die naar mensen

vernoemd zijn zoals het Dubbinkje of een Jûrrjiensje zijn ook niet meer bekend onder de jonge-

rejaars. Het Appelmannetje daarentegen staat er nog elk jaar in. De uitleg die er op dit moment

bij hoort is het (per ongeluk) rammen bij de buren. Of dit klopt vraag ik me af want ik heb ook

genoeg andere verhalen gehoort over de andere betekenissen die het heeft. Mocht u dit nu weten,

laat het mij vooral weten! In elk geval blijft het begrip met de huidige uitleg waarschijnlijk nog

lang in het Klooiboekje staan als waarschuwing voor de foetjes.

Ik hoor u al denken ”ziet u nu wel dat mijn Novitiaat het laatste harde Novitiaat was, ik moest

tenminste nog veel begrippen klooien”. Maar wees getroost, genoeg nieuwe begrippen doen hun

intrede in het klooiboekje. Zo moeten de foeten nu ook allemaal fiscale begrippen leren zoals be-

groting, sluitpost en liquiditeit. Daarnaast zijn alledrie de formulieren van enigheid toegevoegd

(Dit wordt niet meer standaard aangeleerd op catechisatie). Tot slot hebben we ook weer een

nieuw aantal persoonsgebonden begrippen zoals het Colijntje (tot bloedens toe het vaandel ver-

dedigen) en het Deuzemannetje, altijd met VGST-bretels en das gekleed zijn. Op het moment

van schrijven is de NovCie een weekend weg om alweer het volgende Novitiaat voor te bereiden.

Wie weet worden er nog enkele begrippen over de afgelopen gebeurtenissen die u hieronder kunt

lezen. Veel plezier met lezen toegewenst!

Met amicale groet,

Christiaan Buitenhuis

Abactis der VGST

Kronieken - S. Velthuis
Wanneer precies de laatste nieuwsbrief is verschenen weet ik eigenlijk niet, maar ik begreep dat

het ergens vorig jaar zomer is geweest, en er is inmiddels alweer een hoop gebeurd en veranderd,

dus hierbij vanuit mijn rol een update.

Natuurlijk hebben er in tussentijd allerlei dingen plaatsgevonden, we zijn immers alweer over

de helft van het verenigingsjaar, een aantal daarvan kunt u ongetwijfeld raden. Eind augustus trad

een groep van zeven foetjes aan die lid wilden worden van de VGST, klaargestoomd als chef-koks

staan ze binnen de vereniging inmiddels bekend als Jaargroep 2024. Meteen na die week in au-

gustus trad er nog een groep aan, Senaat Dreschler! En het was die senaat die door Jaargroep 2024

f.t. ontvoerd werd naar Praag, wat meegeholpen heeft om de stap naar h.t. vervolgens te kunnen

maken. Verder valt u misschien op dat er een nieuwe kroniekschrijver is aangetreden. Misschien
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 niet meteen het spannendste nieuws voor u, maar ik merk dat dat voor leden zoals ik toch best

wat gevolgen heeft.

Er zijn nog veel meer bekende elementen dit jaar aan bod gekomen, we zijn weer op pad geweest

om broeder- en zusterverenigingen lastig te vallen. Eind augustus reisden we af naar Delft om

daar de boel op stelten te zetten, en of het een succes was…? Eehh… de borrel was erg gezellig!

Ook hebben we dichter bij huis wat ondernomen. De RSK had onze pedelstaf gevonden, wat al

niet per se een comfortabele constatering was, en kwamook nog eens met een extreme eis om ons

bezit terug te krijgen. Het leek ons dan maar gepast hun bestuurskamer te bezetten, zo speelden

we (onzes inziens) quitte en kregen we gelukkig onze pedelstaf weer terug.

Dit jaar werd verder uiteraard gekenmerkt door allerlei lezingen, weekenden en sociëteitsavon-

den. Daar leerden we onder andere over respectievelijk: de rol van de kerk in een gespleten stad

als Enschede (hoog- en laagopgeleid); hoe geloof in de praktijk wordt gebracht in het dagelijks

leven; en hoe men gratis bier kan krijgen op sociëteit door het interne brasobject te bemachtigen.

We hielden ook weer amicale weekenden: in december ontvingen we It Bernlef Ielde uit Leeu-

warden onder het thema Aprés-Ski. En reisden we in februari naar Rotterdam voor een flinke

portie gezelligheid aan de andere kant van het land. Ook het congres heeft weer plaatsgevonden,

onder het thema ‘diversiteit en inclusiviteit’ waren we, u misschien ook wel, mét een heleboel ou-

ders een middag en een avond druk met workshops, een lezing, cabaret, een sing-in en uiteraard

Sociëteit.

Ook speelden er nieuwe elementen een rol dit jaar, of nou ja, u ziet wellicht de geschiedenis zich

duidelijk herhalen, maar ik bedoel elementen die niet elk jaar zo’n grote rol spelen. Zo zijn we als

vereniging meer in de spiegel gaan kijken. Naar aanleiding van het verloop van interne discussies

werd Kees Griffioen uitgenodigd omeen avond te gevenwaarinweover omgangsvormen praatten,

met een erg hoge opkomst. Vervolgens is ook de senaat met een aantal leden aan de slag gegaan

om een gedragscode te schrijven. Ook zagen we ons ledenaantal flink teruglopen dus namen we

ons Novitiaat weer eens onder de loep, dit keer om te onderzoeken hoe we het aantrekkelijker

kunnen maken voor nieuwe leden.

Hoewel het verleden mijn specialiteit is geef ik u toch ook nog een klein kijkje in de toekomst.

Op hetmoment van schrijven is namelijk morgen de verkiezings-AV. Met vier kandidaten lijkt het

pleit misschien beslecht, maar het belooft net zo goed een spannende AV te worden. Hoewel het

PaasCongres voormijn gevoel net zo’n vast onderdeel is van een verenigingsjaar als de Batavieren-

race, moet men die tweede helaas ontberen, hopelijk blijft het slechts een eenmalige afgelasting

en staan we volgend jaar weer aan de streep.

En dan heb ik u nog niks verteld over de KS-strijd, het Februariweekend, en het Sociaal Initia-

tief, en u weet nog een heleboel niet over de Bijbelstudies en dispuuts- of verenigingslezingen,

laat staan het verloop van de Dies Natalis, PVT of de diverse huisfeesten, maar de tijd ontbreekt

me om overal op in te gaan. Daarnaast blijft het op deze manier ook nog een beetje een compact

geheel. Enals hetu écht tot indetail boeide had u hetvast allemaal allang nagelezen in hetKleintje

VGST. :) Voor nu bent in ieder geval voor voldoende op de hoogte.
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